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BIJNA ZOMER CAFÉ KOM-AF 
vrijdag 15 mei vanaf 19u30 

in buurthuis De Kom
(zie achterzijde krant)

Foto: Patryk Szmaglinski
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De redactie is opzoek naar vrijwilligers die ons team komen versterken. Wil je ons helpen met :

het maken van de wijkkrant (wordt gedaan met Canva),
foto's maken voor de website en de wijkkrant,
artikelen schrijven en interviewen voor de wijkkrant,
het onderhouden van de website (gemaakt in Joomla, IT ervaring is niet nodig).

Het kost niet veel tijd. Maximaal 1 uurtje per week. Behalve het maken van de wijkkrant. Hier gaat 2 dagen
per kwartaal in zitten. Maar dit kun je uitspreiden over meerdere weken.

De vrijwilligers binnen OnzeKolonie vormen een leuk team. We organiseren dingen als de kerstmarkt,  café
Kom-Af, het wijkrestaurant, de wijkkrant en nog veel meer. 
Vrijwilliger zijn heeft ook wat leuke extraatjes. De stad Lommel houdt 1 keer per jaar een groot  
vrijwilligersfeest en ook OnzeKolonie organiseert dat jaarlijks. Als ingeschreven vrijwilliger ben je via de
stad ook verzekerd tijdens jouw inzet.

Wil je ons team versterken neem dan contact op met Peter Maes (0490 575 229), Dick Beij (0468 239 713)
óf stuur een mailtje naar info@onzekolonie.be

Een wijkkrant over Kolonie, voor alle inwoners
van de wijk, gevoed, gemaakt en bezorgd door
mensen met een hart voor Kolonie.
Uitgegeven door het Wijkteam Kolonie dat zich
actief en duurzaam inzet voor Zorgzame buurt
Wij(K)olonie.

Van de redactie Eindredactie Editor: Dick Beij (0468 239 713) 
Journalistiek Redactie: 
Peter Maes (0490 575 229) en Jolande Brom

i.s.m. de stad Lommel. Verantwoord. uitgever, contact: Peter Maes

Artikelen aanleveren voor de 17de editie kan tot 26 juli 

Heb jezelf nog iets te vertellen, een berichtje, een weetje, agendapunt, een mopje, recept, een stukje
geschiedenis, een verhaaltje, een oproep of iets wat je meegemaakt hebt, laat het ons weten. Stuur het naar
info@onzekolonie.be of doe het in de bus op St Franciscusstraat 31. Kun je het zelf niet geschreven
krijgen, dan kan Jolande je helpen. Zij maakt er een prima stukje van. Wil je er een foto bij plaatsen dan kun je
die ook aanleveren. Dat mag digitaal maar ook gewoon op papier. Wij zorgen er dan voor dat deze in de
krant komt. De 17de editie staat gepland voor 2de week van augustus 2026.

Wijkrestaurant 4 juni
Bescherm uw fiets tegen diefstal en laat hem gratis labellen tijdens het wijkrestaurant van 4 juni. Vergeet
uw fiets en ID-kaart niet!
Vanwege het pinkersterweekend is de uiterste verkoopdatum voor de kaarten voor het laatste
wijkrestaurant van dit seizoen aangepast. U kunt kaarten kopen bij apotheek Govers tot

Het eerst volgende wijkrestaurant is op donderdag 3 september. Kaarten zijn te koop tot maandag 24
augustus 12uur en tijdens het restaurant van 4 juni. De menu's worden spoedig bekend gemaakt op 

Eet smakelijk.

vrijdag 22 mei 17uur

www.onzekolonie.be onder wijkrestaurant. 
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Laatste dag kaartverkoop voor het wijkrestaurant van 4 juni

! ! afwijkende dag ivm Pinksteren ! !

Wijkrestaurant in de Kom. Zaal open vanaf 11u30

Samenaankoop mazout *

Kookles *

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

muziek : Harri Hendriks

Camping Kolonie *

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

Laatste dag aanleveren artikelen voor de wijkkrant

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

(Dans)muziek : Teen en Tander

Park op stelten *

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

Zomercafé KOM-AF in de Kom vanaf 18u30

Muziek Harri Hendriks

Wijkrestaurant in de Kom. Zaal open vanaf 11u30

70's 80's 90's Party in de Kom mmv Rob van Bijstervelt

De actuele agenda kunt u terugvinden
op www.onzekolonie.be

(wijzigingen en typefouten voorbehouden)

 * Voor meer informatie over de activiteiten van Raak kijkt u op
www.facebook.com/kwbLommelKolonie

vr 23 mei

do 4 juni

zo 7 juni

vr 26 juni

vr 3 juli

za 4 zo 5 juli

vr 10 juli

vr 17 juli

vr 24 juli

zo 26 juli

vr 31 juli

vr 7 aug

za 15 aug

vr 21 aug

vr 28 aug

do 3 sept 

vr 12 sept

Wijkteam

Wijkteam

Raak

Raak

Wijkteam

Raak

Wijkteam

Wijkteam

Wijkteam

Wijkteam

Wijkteam

Wijkteam

Raak

Wijkteam

Wijkteam

Wijkteam

Wijkteam

De agenda on-line bekijken kan ook op www.onzekolonie.be en
kies dan op de groene knop 'Agenda' of scan de QR-code

Agenda

Agenda punten van uw vereniging, straat of anders kunt u hier en op de website laten
plaatsen. Gratis uiteraard. Stuur de info (datum, tijd, plaats, evenement en
organisator) naar info@onzekolonie.be of whatsapp naar 0468 239 713
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Doorgaans is het aanvangsuur al een tijdje verstreken voordat bezoekers
 van het ‘Kom-Af’ café binnendruppelen. Soms probeer ik aanwezig te zijn
al ben ik geen reguliere cafébezoeker. Ik hoor niet echt bij de stamgasten, wel bij de vroege vertrekkers. De
sfeer is gemoedelijk met verhalen, soms licht aangedikt, royaal voorzien van korrels zout.
Mijn buurman naast me aan tafel vertelde over zijn jacht op een muis. In opdracht van zijn vrouw, uiteraard.
Het bracht bij mij een recente scène terug in herinnering.

“Daar! Dáár! Kijk dan toch!”
Een ijselijke kreet, gevolgd door: “Daar! Daar! Kijk dan toch, daar!” Mijn vrouw maakt duidelijk dat onze
leefomgeving is geïnfiltreerd door een wezen dat niet welkom is. Nee, het is geen asielzoeker, maar een
muisje. Aangelokt door een belofte van beschutting en een gevulde maag heeft het diertje weten door te
dringen in onze habitat. 
Blijkbaar hoort het bij het takenpakket van de man: kordaat optreden, val zetten, probleem oplossen.
Desnoods executeren. 
Het diertje negeert de haastig opgezette muizenval – voorzien van een zuinig stukje kaas (alles is duur
tegenwoordig) - en gaat voor de zaadjes die ze heeft geplant in een lege eierendoos. Je twijfelt.

Het is eigenlijk best wel aandoenlijk, zo’n diertje. Het lijkt me niet gemakkelijk om te overleven in een
omgeving waar roofdieren van allerlei soort zonder enige gewetensbezwaren een einde aan je toch al korte
bestaan maken. 
Bij een eerdere gelegenheid, toen een onderhoudsmonteur de jaarlijkse controle van de verwarmingsketel
uitvoerde, maakte hij me attent op een weldoorvoede muis die zonder enige gene rond zijn voeten
scharrelde. 
Het is me gelukt om die te vangen en naar het weiland achter ons huis te verhuizen. Een compromis tussen
orde en geweten. Toch liever geen muizen in huis. Soms hebben ze aan een minuscuul gaatje genoeg om
binnen te dringen. 
Misschien is het iets persoonlijks. We hadden ooit een kat die het niet erg vond om iets opzij te gaan bij haar
etensbakje om een muis te laten delen in het voedsel dat met regelmaat werd geserveerd. 
We leven en wonen in Kolonie, in een huis op het platteland. Niet op een appartementje op vierhoog in het
centrum. Je leeft midden in de natuur en ja, ontmoetingen met dieren horen daarbij. Daarmee moet je mee
leren omgaan. 

En toch blijft die vraag knagen: waarom wordt die taak – het doden, verjagen of ‘oplossen’ van zo’n muis – zo
vanzelfsprekend bij de man neergelegd?
Alsof moed zich manifesteert in het zetten van een val. Is zelfs de tengerste vrouw niet bij machte om komaf
te maken met een kleine indringer als dit, of die weer terug naar de natuur te leiden? 
Het is geen kwestie van anti-feminisme. Eerlijk is eerlijk: ik had dat beestje zelfs niet opgemerkt. Zij ziet de
zaadjes, de beweging, het detail. Over het algemeen besteed ik niet veel aandacht aan haar - in mijn ogen
nogal overdadige - belangstelling voor bloemen, kruiden en ander soorten planten. 
Dat wollig lichaampje dat vol ijver op zoek was naar zaadjes in de eierdoos… Dat had ik dus totaal gemist.
Mijn vrouw dus niet. Het zal wel te maken hebben met het verschil tussen man en vrouw of zoiets. Vrouwen
letten op een of andere manier meer op wat er om hen heen gebeurd. 

Met het grootste gemak ben ik in staat om ‘belangrijke’ datums te vergeten, om me namen niet meer te
herinneren in onze buurt of uit een steeds grijzer wordende verleden. Het stoort me niet direct, maar het
maakt me wel duidelijk dat ik niet echt een ‘heer der schepping’ ben, die met een afgewogen oordeel bepaalt
wat wel en wat niet hoort.  

Muis

Benny Ahlers
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Street art Kolonie

Jolande Brom

Onze Kolonie is een kunstwerk rijker. Na een lange
wachttijd omdat een van de kunstenaars van het
prijswinnende duo (Studio Giftig, Niels en Kaspar) een
ongeval had gehad, is uiteindelijk toch onze gymzaal
versiert met een prachtige dame. Er zijn verwijzingen
naar de glaskunst uit Lommel en onze kolonie. Het
Duo werd samen met het team cultuur van de stad en
2  inwoners van de Kolonie gekozen vanwege hun realistische kleurrijke kunst. De officiële opening zal tijdens
de fietstocht van 30 mei plaatsvinden. 

Als Lilly, onze kat, een veldmuisje vangt… het is wat het is. Maar als ze jacht maakt op de koninginnenpage of
een vogeltje tijdens zijn eerste vlucht, dan probeer ik dat tegen te houden. Terwijl ik haar vermanend
toespreek, besef ik maar al te goed dat het vechten tegen de bierkaai is.
Misschien is het niets meer dan een misplaatst gevoel van verantwoordelijkheid.
Of toch de behoefte om, al is het maar even, de rol van superheld te spelen om onze huiselijke omgeving vrij
van onrecht te houden, waarbij ik bepaal wat wel en wat niet mag? Er past hier enige twijfel over mijn
vermogen om hierover te oordelen.
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Net als vorig jaar organiseert het wijkteam weer zomer Café's KOM-AF. Deze zomer 7 in totaal. Elke week 1!
Henco, Jolande, Annita en Dick ontvangen jullie graag in de Kom, waar de drankjes nog steeds zeer fatsoenlijk
geprijsd zijn. De data zijn al bekend en ook een meerdere artiesten zijn al geboekt. We zijn wel van de
woensdag naar de vrijdagavond gegaan en de deuren van de Kom gaan om 18u30 open. Op meerdere
avonden zal ook een food-truck aanwezig zijn. Toegang is uiteraard gratis. Jullie zijn allemaal van harte
welkom.

3 juli. Het eerste zomercafé wordt geopend met muziek van Harri Hendriks.

10 juli, 17 juli. 24 juli, 31 juli,  Er is nog geen artiest bekend.

7 augustus is er de mogelijkheid om te dansen op muziek van het duo Teen en Tander.

Op 14 augustus is er geen Café KOM-AF. Op 15 augustus is er Park op Stelten en verzorgd Raak een café.

Voor 21 augustus is er nog geen artiest geboekt.

Op 28 augustus sluiten we samen met de muziek van Harri Hendriks de reeks af. 



Meer info?
 

Wie zijn wij? 
Peter Meter vzw zet zich in om het netwerk van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen en eenzame ouderen
in Lommel te vergroten. Vrijwilligers vertrekken van uit respect en de kracht van de mens en gaan voor een warme
maatschappij waar niemand uitgesloten wordt.

Foto: Leon Van Ham

Word jij onze nieuwe Meter of Peter? 

Voor meerinfo kan je bellen, sms’en of een Whatsapp sturen naar Filip: 0492 14 64 10 of mailen naar hallo@petermetervzw.be
Kijk ook eens op onze fb-pagina: https://www.facebook.com/petermetervzw Of onze website: https://petermetervzw.be/

Wij zoeken jou! Mensen met een warm hart en een open geest die op een eenvoudige manier iets willen betekenen voor
anderen.

Wij verbinden jou met een kind of gezin, een volwassene of een eenzame oudere. Onze ‘deelnemers’ hebben een beperkt
sociaal netwerk. Jullie gaan met de deelnemer en met ons – zonder specifieke verwachtingen – op zoek naar een manier om
hun leefwereld te openen. Je komt terecht in een warme organisatie en wij bieden jou coaching en vorming om je rol als Meter
of Peter op te nemen.

7

Wat zoeken wij? 
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Nog nagenietend van een mooie, donkere Leffe zitten mijn vrouw en ik in 
een beschutte hoek van het huis in de zon. Vlijtig begint een gezin koolmezen
met het verzamelen van de nodige spullen om gehoor te geven aan hun 
nesteldrang die naar alle waarschijnlijkheid zal worden vervuld in het
vogelhuisje pal tegen  onze keukendeur.

Als ik, in alle stilte (op het zoeven van een windmolen na), onze tuin inkijk, voel ik langzaam dat er iets staat te
gebeuren waar ik de hele winter níét naar heb uitgekeken.

Mijn lieftallige echtgenote heeft een feilloos vermogen om mijn gedachten te lezen tijdens dit soort
momenten en zegt: “Het wordt weer bijna tijd om het gras te maaien.” Daarbij voegt ze een onvervalste
knipoog toe, met een klein maar schalks lachje op haar gezicht.

Ze slaat de spijker precies op zijn kop en de schrik slaat me in de benen. Begrijp me niet verkeerd: wij zijn
enorm gelukkig en bevoorrecht dat we een kleine 25 jaar geleden zijn neergestreken in het prachtige
Lommel. Fijn huis, fijne tuin, fijne buurt, rustige straat en destijds ook nog uitstekende voorzieningen en een
basisschool om de hoek. Kortom, wat wil je als dertiger nog meer?

Nou… op die tuin wil ik toch nog even inzoomen — maar dat zag u natuurlijk al aankomen.

Om wat achtergrond te geven: onze ouders woonden in een (zonder minderwaardig te willen klinken)
standaard rijtjeswoning net over de grens. Fijn huis, fijne tuin, fijne buurt — u kent het wel. Maar vergeleken
met de tuinen van ons ouderlijk huis is onze tuin een zee; hij lijkt geen einde te hebben. Ik heb ooit tegen
mijn moeder gezegd, toen mijn vader het gras had gemaaid: “Ach mam, die postzegel van een tuin bij jullie —
daar wordt mijn machine nog niet eens warm van. Wij hébben pas een tuin.”

Ja ja, die grote tuin. Geen enkel probleem als je dertig bent: nog geen kinderen, sportief, gebruind en tijd te
over. Maar nu? Tweeënvijftig, opgroeiende tieners, sportief (mwah — uitsluitend de derde helft) en minstens
25 kilo aan Bourgondische invloeden verder… dan slaat de schrik me toch echt in de benen.

Eerst natuurlijk de verplichte onderhoudsbeurt van de grasmaaier (brengen, betalen, halen), verse benzine
(waar ik in het kader van de Straat van Hormuz verder maar niet op inga), maaien, verticuteren, naar het
containerpark, bijzaaien, bemesten, kalk strooien, borders op orde brengen, kantjes snijden. Daarna volgt de
tweewekelijkse herhalingsoefening, waarbij we nauwlettend de agenda en het weer in de gaten houden om
precies tussen de buien door — maar vóór een verjaardag, etentje of borrel — dat biljartlaken van een gazon
te realiseren.

Ik heb ook nog het ‘geluk’ dat onze jongens achter in de tuin vaak een balletje trappen en dat er in de
voortuin (sorry buren) geregeld een hoop hout wordt gestort. Daardoor lijken de kasseien van Parijs-Roubaix
nog vlak vergeleken met het hobbelige maanlandschap waar ik — samen met mijn trouwe machine —
doorheen moet.

Nu moet ik mijn schat wel gelijk geven: als ik na al die noeste arbeid in datzelfde hoekje zit en samen met
haar in alle stilte (…), inmiddels aan een blonde Leffe, geniet, dan ligt daar wel degelijk een prachtige groene
zee van kleur en leven.

Eindelijk Lente

Tja, van wie toch ??
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Maar toch schiet er heel even — echt maar heel even — een gedachte door
mijn hoofd… aan de postzegel van mijn ouders. En aan de herfst.

Geschreven door "MB"
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Wie schuilt er achter het synoniem "MB" die het stukje op de vorige bladzijde
geschreven heeft. Enig idee?  Stuur uw oplossing dan onder vermelding van uw
naam, telefoonnummer of e-mail naar info@onzekolonie.be of doe het in de
koloniebus op st Franciscusstraat 31.  Inleveren vóór 1 juli 2026.
Een onpartijdige hand selecteert 3 winnaars die ieder 4 consumptiebonnen
ontvangen te besteden tijdens komende zomercafé's Kom-Af. Veel succes.

Op vrijdag 27 april brachten de leerlingen van het vijfde leerjaar
van ‘t Stekske een boeiend bezoek aan de Sint-Jozefsgilde van
Lommel-Kolonie. Voor twee klasgenoten, Hanne en Gitte, was
dit extra bijzonder, want zij zijn zelf lid van de gilde.
Tijdens het bezoek kregen de leerlingen een duidelijke uitleg
over de werking van de schuttersgilde en de verschillende
activiteiten die zij organiseren. Zo leerden ze meer over de
tradities en het belang van deze vereniging binnen de
gemeenschap. Nadien volgde een rondleiding, waarbij de
kinderen een kijkje kregen achter de schermen.
Het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld het
schietmoment. Onder begeleiding mochten alle leerlingen zelf
eens proberen om te schieten met een lasergeweer. Om
veiligheidsredenen werd er uiteraard niet met echte kogels
gewerkt. Toch vonden de kinderen het een spannende en leuke
ervaring.
Het was een leerrijke en aangename uitstap, waar nog lang
over nagepraat zal worden in de klas!

't Stekske

Brecht Nijs



Hoe begint onze dag? Alle schutters (in kostuum) en de leden (in gildekleding) komen in de namiddag samen
voor een gebed en een gezamenlijke broodmaaltijd met kaas en braadworst. Iets wat jaarlijks geserveerd
wordt. Daarna is het loting van de schutters, zo kennen wij de volgorde wie wanneer mag schieten. De koning
die uittreed is dan altijd als eerste. Nadien volgt er een plechtigheid waarbij de uittredende koning
ceremonieel zijn zilveren kentekens moet afleggen. Na het voorlezen van de reglementen en het spelen van
het Limburgs Volkslied werd het officiële startschot gegeven.
Wat volgde was een bijzonder spannende wedstrijd die maar liefst 15 ronden duurde. Uiteindelijk waren er
211 schoten nodig om de vogel naar beneden te halen. Kris Cox slaagde erin het beslissende schot te lossen
en kroonde zich zo voor het tweede jaar op rij tot koning. Hij reageerde na afloop : “ Twee keer achter elkaar
is speciaal, en dan nog koning worden tijdens ons jubileumjaar, maakt het nog eens extra bijzonder.”
Na zijn overwinning volgde de traditionele kroningsceremonie. Daarbij moest de nieuwe koning symbolisch
zijn handen wassen in onschuld met wijwater. Vervolgens bracht hij een zilveren munt als offer om zijn
koningschap officieel te bekrachtigen. Onder luid gejuich en traditionele huldekreten werd Kris Cox daarna
uitgeroepen tot koning. Zijn echtgenote Kelly staat hem dit jaar bij als koningin, waarmee het koningspaar
compleet is.
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Sint-Jozefgilde

Stefanie Vermeulen

Kris Cox kroont zich opnieuw tot koning
tijdens feestjaar Sint-Jozefsgilde Kolonie

Op 21 maart 2026 hebben we tijdens de namiddag onze jaarlijkse koningsschieten georganiseerd, dit jaar was
het in een feestelijk kader. Namelijk koningschieten in het teken van 125 jarig bestaan. We hebben daarom
ook de directe omgeving voor ons Koningsschieten uitgenodigd.

In totaal deden er 15 deelnemers mee met het
traditionele koningsschieten, onder wie ook drie dames,
die allen met een .22-kaliber geweer de houten
koningsvogel van de staak probeerden af te schieten.
Zoals de traditie hangt de vogel al sinds de dag voordien
klaar, maar bleef tot vlak voor de start verborgen voor de
schutters.

’s Avonds volgt ons jaarlijks traditionele ledenfeest,
verzorgd met een uitgebreide diner. De winnaars
van de competities, maandschieten en
wintercompetitie worden bekend gemaakt. En dan
volgt er nog een sfeervolle afsluiter van de dag.

De houten koningsvogel wordt sinds 1990 elk jaar
vervaardigd door niemand minder dan Roger
Boons. Dankzij zijn vakmanschap wordt deze
traditie in ere gehouden. Hij werd deze dag ook
gevierd, wegens 40 jaar lid. Zijn zoon Gert Boons
werd ook gevierd, wegens 10 jaar lid. Met een trotse
koning en koningin kijkt de Sint-Jozefsgilde van
Kolonie vooruit naar een nieuw jaar vol tradities,
optochten en activiteiten, waarin het 125-jarig
jubileum als rode draad centraal zal staan.
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Open kerk 

Aangepast door Jolande Brom

Van LenteLeven naar  OPEN KERK 
 16 maart 2026 eerste Kolomzetting

Op maandag 16 maart vond de eerste kolomzetting
plaats van dit opvallende bouwproject voor Open
Kerk, ontworpen door Buro-B Architecten in
samenwerking met Altez Construction Group. 
Dit symbolisch moment markeert de officiële start van de bouwwerken voor een nieuwe kinderkerk, als eerste
fase van de uitbreiding op de bestaande locatie in Lommel.
De kolomzetting vond plaats op de huidige site, gelegen op Saskesdreef 10 in Lommel. Bouwheer Tim Laurey
en Stefan Coolen van Altez Construction Group gaven hierbij een korte toelichting over hun visie op het
project, waarna het lint officiëel werd doorgeknipt in aanwezigheid van schepen Peter Vanderkrieken,
Architect Rob, genodigden en pers. 
Open Kerk wordt een moderne plek die duurzaamheid en innovatie combineert. Het originele gebouw stamt
uit 1958 en werd destijds ingewijd met het gebed: Laat dit altijd een huis van gebed blijven. Veel mooier kun je
het niet hebben.

In de eerste fase wordt een volledig nieuwe kinderkerk gebouwd, met:
voldoende zalen voor de verschillende leeftijdsgroepen
goede akoestiek en veilige, overzichtelijke ruimtes
directe aansluiting op de rest van het gebouw

Het gebouw van ca 18 x 20 m, omvat 2 verdiepingen, waarin alle belangrijke ondersteunende functies
gerealiseerd worden, zoals een nieuwe keuken en sanitaire voorzieningen. De kinderkerk krijgt hiermee niet
enkel “een mooi hoekje”, maar een volwaardige plek in het hart van de kerk.
In deze fase wordt ook een “bouwweg” aangelegd waar later dan parkeervakken gaan komen. En in het
concept is eveneens rekening gehouden met voldoende groenvoorziening en speelruimte, met de nodige
aandacht voor hemelwaterberging en een duurzame omgang met het terrein. In de tweede fase wordt ook 

“Met deze eerste kolomzetting zetten we een belangrijke
stap in de realisatie van dit ambitieuze project,” aldus
Tim Laurey van Open Kerk. “Met de uitbreiding wil Open
Kerk een toekomstgerichte plek creëren waar ruimte is
voor samenkomsten, onderwijs en ontmoeting, zowel
voor de huidige bezoekers als voor nieuwe generaties in
de regio Lommel en de Kempen.”

Tim Laurey

het oude gebouw vervangen door een bijpassende
elegante staalstructuur met esthetische elementen zoals
geïsoleerde zwarte silexbetonpanelen in combinatie met
betonpanelen met een houtnerfmotief, voor een
harmonieuze integratie met de omgeving en het
bestaande gebouw en een knipoog naar de religie. ( zie
foto) Dankzij de lichtrijke ruimtes wordt de nieuwe
ruimte een aantrekkelijke en inspirerende omgeving. 
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Open Kerk is een protestants-christelijke kerk in Lommel die sinds 1983 actief is in de regio. Wat
begon als een kleine huiskerk groeide in de loop van de jaren uit tot een kerk waar wekelijks
honderden mensen samenkomen voor erediensten, bijbel-onderwijs en gebed. De kerk is
gevestigd aan de Saskesdreef en wordt sinds 2016 geleid door pastors Tim en Vanessa Laurey.
De protestantse manier van geloven wil iedereen zijn eigen relatie met God laten beleven. Dat dit
aanslaat bij de mensen blijkt uit een grote gemeenschap van ruim 800 leden uit heinde en verre. 
Door de aanhoudende groei zijn de bestaande faciliteiten die destijds gehuurd werden van
Agora, te klein geworden. Met het nieuwbouwproject wil Open Kerk het gebouw gefaseerd
uitbreiden met onder meer een nieuwe kinderkerk, een grotere kerkzaal en extra
ontmoetingsruimte. Zo ontstaat een toekomstbestendige plek voor haar activiteiten in Lommel
en de wijde regio.                           

Meer info over Open Kerk op www.openkerk.com

Er is nogal wat verwarring en discussie over de
'’rode'’ fietspaden. Toch is het niet ingewikkeld.
Fietsers op een rood fietspad hebben altijd
voorrang op al het overige verkeer. Een
uitzondering is er voor voorrangsvoertuigen met
zwaailicht en sirene. Deze gaan altijd voor! 

Situatie 1 : Een gelijkwaardige kruising met een
door lopend rood fietspad. Alle verkeer moet
voorrang geven aan de fietsers op het rode
fietspad. Ook de wagen die van rechts komt.

Situatie 2 : Een gelijkwaardige kruising met een
niet doorlopend of  een niet aanwezig rood
fietspad. Verkeer van rechts heeft hier voorrang.
De wagen komt van rechts en mag dus eerst.

Rode fietspaden

Redactie

1 2

Bron Politie Lommel

Op maandag 13 april stapten enkele leden van Okra Kolonie op de bus om samen met Okra Barrier een
bezoek te brengen aan de bloesems van Sint-Truiden. Ze werden daar hartelijk ontvangen in het
fruitbedrijf Porreye voor een woordje uitleg over hun werking. Misschien is het beter bekend als ‘Pipo
appelen’, zij telen het fruit en ze verwerken het fruit, 2 bedrijven delen hun liefde voor appels. Gesmuld
werd er ook, lekkere belegde broodjes met koffie, en natuurlijk Pipo – appelsap.
Daarna reden ze door de velden en konden genieten van de prachtige bloesems, jammer dat de zon niet
echt van de partij was, maar het mooie uitzicht maakte alles goed.
Als afsluiter bezochten ze het kasteel van Ordingen, de éne vindt het allemaal prachtig, de andere vindt het
maar kitscherig, ieder zijn meug. Maar de omgeving en het gebouw is gewoon prachtig, dat missen we hier
in Lommel, een echt kasteel. Waarom kwam er in de Middeleeuwen niemand op het idee om in 

Okra Kolonie

Lommel zoiets moois neer te zetten?
Voor de deelnemers was het een fijne dag en we willen graag
Okra Barrier bedanken dat we mee op de bus mochten stappen.
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De officiële lente was nog niet in het land, maar wij Okra Kolonie genoten al van het lentefeest op
donderdag 19 maart. We waren met bijna 60 deelnemers, leeftijden tussen de 61 en 92 jaar. Het kan zijn
dat we er een jaartje langs zitten, maar dat maakt niks uit. We werden hartelijk ontvangen door Sjaan en na
een korte toespraak hebben we een toost uitgebracht op al het moois wat ons nog te wachten staat.

De zelfgemaakte aspergesoep viel in de smaak, was het omdat het de eerste asperges van het jaar waren?
Of hadden de makers er zoveel liefde ingedaan? U ziet het, het nieuwe bestuur vergadert niet alleen, ze
kunnen ook soep maken. En om niet de hele dag in de keuken te staan, is het hoofdgerecht gebracht door
een traiteur, die heeft ook meer dan zijn best gedaan. 

Om al dat eten een beetje te laten zakken is er niets beter dan een dansje te placeren.

De 2 muzikanten zorgden voor animatie, was dat in orde? Als je op een donderdag namiddag rond 3 uur
een aantal mensen de polonaise ziet dansen, dan lijkt me dat dik in orde. Ook werden de leden gehuldigd
die pas 65, 70, 75, 80, 85, of 90 jaar zijn geworden. Blijkbaar is er volgend jaar iemand die 95 jaar gaat
worden. 

Als afronding nog een stukje moppentaart en dan tevreden naar huis.

We kregen talloze positieve reacties, dus misschien doet het nieuwe bestuur het niet zo slecht. We geven
nog een pluim aan het vorige bestuur, zij hebben dit altijd met hart en ziel gedaan, maar soms moet er
verjonging komen. En we zijn op goede weg want er hebben zich ook enkele nieuwe leden aangemeld. 

Welke leeftijd? Eentje is erbij die 92 jaar geworden is en het nu wel tijd vond om bij Okra te komen, de
andere zitten allemaal rond de leeftijd van 60 jaar. Maar of je nu 92, 85 ,64, of 55 jaar bent, en je wil wel
meewandelen of fietsen of turnen of kaarten of een uitstap maken of nieuwe mensen leren kennen, spreek
gewoon iemand van het bestuur aan, je zal zien dat je welkom bent.

We hebben allerlei activiteiten op de planning staan, een uitstap naar St-Truiden waar we van de bloesems
kunnen genieten en ook een fruitbedrijf bezoeken. Verder nog een bewegingsactiviteit, een bezoek aan een
chocoladefabriek, een pizza bak, … en er zijn nog ideeën aan ’t groeien, maar deze moeten nog uitgewerkt
worden.



Voor feestjes en partijen live muzikant Rob.
Ik zing al 15 jaar zo als in cafés en kermissen.
Ook zing ik in een groot koor daar waar je veel van leert.
Ik haal mijn motivatie uit mensen die van muziek houden.
Waar ben ik te vinden Facebook ZANGER ROB VAN BIJSTERVELD
Uit tip:
Kom af op de karaoke avond op vrijdag avond 15-05-2026.
En ook op de xxl party 70 80 90 jaren word gehouden op 12-09-2026
in buurthuis de Kom.



CAFÉ
KOM-AF

in buurthuis DE kom

Wijk
team kolonie organiseert

BIJNA ZOMER CAFÉ KOM-AF
vrijdag 15 mei 19u30 - de kleine uurtjes

Inkom is uiteraard gratis !

Het CAFÉ KOM-AF team
heet u van harte welkom 

KARAOKE avond
Zelf zingen 

met z'n alle zingen óf 
gewoon lekker gek doen

mmv Rob van Bijsterveld
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